


Jona moet van God de mensen
in Ninevé vertellen dat ze moeten
stoppen met slechte dingen doen.



Maar Jona heeft geen zin en
vlucht weg met een boot.



Ze zijn nog maar net op de zee
of er komt een grote storm.



Dat is de schuld van Jona,
denken de zeemannen. Daarom
gooien ze hem in het water.




