


Daniël houdt veel van God.  
Dat vindt niet iedereen leuk.



Daarom bedenken een paar gemene mannen
een plan om hem gevangen te nemen.



Op bevel van de koning gooien ze
Daniël in een kuil voor leeuwen en
rollen een grote steen voor de ingang.



Ze denken: Nu zullen de leeuwen
hem doden en opeten.




